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De gezegende 10 dagen van dhu al-hijja 

 

Beste Moslim, Allah (s.w.t) heeft zijn dienaren gezegend met specifieke dagen en tijden in het jaar waarin zij 

dichter tot Hem kunnen komen. Waarin zij toenadering kunnen zoeken tot hun Schepper en waarin de 

beloning groter is dan andere momenten. Dagen waarin zij kunnen wedijveren in het verrichten van goede 

daden. Dagen die we niet verloren moeten laten gaan. Dagen die we moeten benutten. 

Dagen waarbij Allah (s.w.t) zweert in de Quran. Wetende dat Allah enkel zweert bij zaken die belangrijk 

zijn, Hij zegt in surat al-Fajr:  

1. Bij de dageraad, 

2. En de tien nachten, 

3. En het even en het oneven 

4. En de nacht als deze vervaagt; 

5. Daarin is zeker genoeg bewijs voor een man van begrip. 

 

Onze geliefde profeet (s.a.w) heeft gezegd:  

(De beste dagen in deze wereld zijn de tien dagen). En hij (s.a.w) zei ook: (Er zijn geen dagen waarin de 

goede daden geliefder zijn bij Allah dan deze tien dagen).  

En deze overleveringen bewijzen dat deze dagen bijzonder zijn. De beste dagen van het jaar en de daden zijn 

nog beter tijdens deze dagen. En dus is de beloning ook groter en meer. 

Dit vereist van ons dat wij ons best moeten doen tijdens deze dagen die er aan zitten te komen.  

En dat wij deze dagen dienen te benutten meer dan andere dagen. Dat wij deze dagen dienen te 

verwelkomen. En deze daden brengen enkele grote gunsten en zegeningen met zich mee. 

 

Allah (s.w.t) zweert op deze dagen, en een eed afleggen met iets geeft het belang en grote voordeel er van 

aan.  

De Profeet (s.a.w) heeft verklaard dat dit de beste dagen van deze wereld zijn zoals we gelezen hebben in de 

bovenstaande Hadith. 

De Profeet (s.a.w) spoorde de mensen aan om goede daden te verrichten vanwege de deugdzaamheid van dit 

seizoen voor mensen over de hele wereld, en ook vanwege de deugdzaamheid van de plaats - voor de 

pelgrims naar het Huis van Allah. 

De Profeet (s.a.w) heeft ons opgedragen veel Tasbih, Tahmid, en Takbir op te zeggen gedurende deze tijd.  

Deze tien dagen omvatten de Dag van Arafat, waarop Allah Zijn Religie volmaakt heeft.  

Het vasten op deze dag zal de zonden van twee jaar doen vervallen.  

De profeet (s.a.w) werd gevraagd over de verdienste van het vasten van deze dag, waarop hij antwoordde: De 

kleine zonden van het vorige en komende jaar worden daardoor kwijtgescholden. 

Deze dagen omvatten ook de Dag van het Offer, de beste dag van het hele jaar en van de Hadj, die 

handelingen van aanbidding op een manier combineert zoals dat op geen enkele andere dag gebeurt. 

Deze dagen omvatten de dagen van de Hadj. 

 

Allah zegt: Zodat zij (de bedevaartgangers) voordelen opdoen (met de Hadj) en de Naam van Allah 

gedenken in de bekende dagen (Ayyaam Ma'loemaat) [22:28] 

Deze 'bekende dagen' zijn de eerste tien dagen van de maand dhu Al-Hijja. 

En in een ander vers: En gedenkt Allah gedurende de beperkte dagen (Ayyaam Ma'doedaat). [2:203] Deze 

'beperkte dagen' zijn de 11e, 12e en 13e dag van de maand dhu Al-Hijja. Ook wel Ayyaam 

Attachrieq genoemd. 
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de Profeet (s.a.w) heeft gezegd: 

Er is geen daad die zuiverder is bij Allah, en die waardevoller is in beloning dan deugdzame daden te 

verrichten in de 10 van Al ad’ha. Men vroeg, 'Niet eens Djihaad voor de zaak van Allah?' Hij zei, 'Niet 

eens Djihaad voor de zaak van Allah, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en 

zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en terug kwam met niks.  
Said bin Djubair ging dan wanneer de 10 dagen begonnen zoveel moeite doen totdat hij het niet meer 

aankon. 

 

Het is dus aanbevolen om sinds aanvang van de maand van dhu Al-Hijja tot aan zonsondergang van de 13e 

dag van de maand, Allah veelvuldig te gedenken. 

 

Benut deze dagen. En vul je dagen met de meest geweldige daden waartoe je in staat bent. 

Begin met berouw tonen voor je zonden. Toon berouw en keer niet terug tot deze zonden en smeek Allah om 

vergiffenis. Herinner jezelf aan het feit dat je enkel geschapen bent om Allah te aanbidden. 

Benut deze dagen met het bezoeken van je familie en vrienden. 

Benut deze dagen met het verrichten van nog meer aanbevolen gebeden en andere daden. 

Benut deze dagen met het vasten. 

Benut deze dagen met het reciteren van de Quran of er naar te luisteren en je te verdiepen in de uitleg ervan. 

Benut deze dagen met het verrichten van smeekbeden. En het vragen aan Allah. Want waarlijk dit is één van 

de makkelijkste aanbiddingen en ook één van de grootste en belangrijkste. Stel jezelf nederig op tegenover 

Allah. En erken dat je behoeftig bent en dat alleen Allah (s.w.t) jou kan helpen. 

Benut deze dagen met het geven op de weg van Allah. Met het geven van sadaqaat. 

Benut deze dagen met het opdoen van Kennis.  

 

En alle daden waarmee je dichter tot Allah komt zijn uiteraard aanbevolen tijdens deze dagen.  

En wie de zuivere intentie heeft en oprecht is om deze dagen te benutten, Allah zal het voor hem 

vergemakkelijken. 

We vragen Allah om het voor ons te vergemakkelijken om toenadering te zoeken tot Hem tijdens deze dagen 

op de manier die Allah lief heeft. 

 

Amien. 
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