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Beste gelovigen, 

De gunsten van Allah en de liefde voor Zijn dienaren zijn onbegrensd en oneindig. Het is een gunst van 

Allah (s.w.t) voor ons allen dat wij weer de kans hebben gekregen de beste tien dagen van het jaar te mogen 

meemaken. Zo kunnen wij veel beloningen verdienen door aanbiddingen te verrichten en hebben wij wéér 

een kans gekregen om berouw en spijt te tonen van onze zonden en terug te keren tot Allah (s.w.t). 

Ibn Abbaas (r.a) verhaalde dat de Profeet (s.a.w) zei:  

(Er zijn geen dagen waarin goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen." De mensen 

vroegen: "Zelfs niet djihaad voor Allah?" Hij zei: "Zelfs niet djihaad voor Allah, behalve wanneer een 

man zichzelf en zijn rijkdom geeft voor de zaak (van Allah) en terugkomt met niets). (Bukharie 2/457) 

Onder deze tien dagen is een dag die van enorm belang is. Een speciale dag die zeer waardevol is voor 

diegene die hem nuttig weet te spenderen. Het is de negende dag van dhu al-Hijja. De dag waarop de reine 

pelgrims de berg Arafa bestijgen terwijl zij Allah smeken en gedenken; de Dag van Arafa. Het is de dag 

waarop de religie werd vervolmaakt en de Gunst van Allah (s.w.t) werd voltooid. 

Allah (s.w.t) zei: (Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en Mijn Gunst aan 

jullie voltooid en de Islam voor jullie als godsdienst gekozen). (5:3) 

Het is de dag waarop Allah (s.w.t) trots is op zijn dienaren en hen overweldigd met barmhartigheid en 

vergiffenis.  

Allah (s.w.t) heeft het staan op de berg Arafa op de negende dag van dhu al-Hijja verheven tot de 

belangrijkste pilaar van de Hadj. De profeet (s.a.w) heeft gezegd: (De Hadj is Arafa). 

 

Beste gelovigen, het is duidelijk dat de dag van Arafa een enorm bijzondere dag is voor de moslims. Hoe 

dienen wij deze dag te besteden om van de voorgaande gunsten te kunnen profiteren? 

De profeet (s.a.w) zei: (De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafa. Het beste wat ik 

uitgesproken heb en wat de profeten voor mij uitgesproken hebben, is: Er is geen god die het recht 

heeft aanbeden te worden dan Allah, Hij heeft geen deelgenoten, tot Hem behoren de Heerschappij en 

alle lofprijzingen en Hij heeft de Macht over alles). 

Wie niet tot pelgrims behoord, moet zichzelf tijdens deze gezegende periode bezig houden met het aanbidden 

van Allah (s.w.t), Quran reciteren, het gedenken van Allah (s.w.t), smeekbeden maken, aan liefdadigheid 

doen, zijn ouders eren, familiebanden onderhouden, het goede gebieden en het slechte verbieden en andere 

goede daden. 

Het vasten van de dag van Arafa het behoort voor degenen die niet op Hadj zijn tot de zeer aangeraden 

soenna om de dag van Arafa te vasten, gebaseerd op wat hij (s.a.w) gezegd heeft over het vasten van Arafa: 

(Reken op Allah, dat Hij de zondes van het afgelopen en het komende jaar zal vergeven). 

En de dag er na is wederom een grootse dag voor de Moslims. De dag van Ied. Ied al-Adha. De dag van het 

offer. Deze feestdag is een gunst van Allah waarvoor we Hem dankbaar zijn. Een dag waarin we dichter bij 

Allah komen door een offer te brengen. Een dag waarop de Moslims bij elkaar komen voor het gebed. Een 

dag waarop de Moslims Allah bedanken voor Zijn gunsten die Hij hen gegeven heeft. Een dag waar de 

armen en behoeftigen naar uit kijken omdat zij weten dat zij overladen zullen worden met sadaqaat door hun 

medemoslims. Een dag waarop de familieleden elkaar opzoeken en dichter tot elkaar komen. Een dag waarop 

men elkaar vergeeft. Een dag van verzoening. Een dag waarop de Moslims elkaar feliciteren. 

Daarnaast heeft de profeet (s.a.w) ons geleerd om dieren te offeren omdat dit grote voordelen heeft. Het is 

daarom een zeer sterk aanbevolen daad indien men daartoe in staat is. We zien dat het offer dat onze geliefde 

profeet Mohamed (s.a.w) ook heeft gebracht, feitelijk een voorbeeld was van de profeet Ibrahim (a.s). 

Tegelijkertijd heeft de profeet Mohamed (s.a.w) overgeleverd dat het offer dat gebracht wordt heel hoog staat 

bij Allah (s.w.t), de beloning is heel groot. 
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Onze geliefde profeet (s.a.w) heeft gezegd: 

(De beste dag bij Allah is de dag van het offeren).  

Toen aan de profeet Mohamed (s.a.w) werd gevraagd: Wat is offeren? antwoordde hij: Het is de soenna van 

je vader Ibrahim, voor iedere haar van het offer zal je een beloning van Allah ontvangen en voor 

iedere haar van de wol zal je een beloning ontvangen. 

Tevens heeft onze geliefde profeet (s.a.w) ons gewaarschuwd voor het feit dat we met offeren nalatig zouden 

zijn. Hij heeft gezegd: 

(Wie het zich kan veroorloven maar geen offer verricht, laat hem niet onze gebedsplaats naderen). 

 

Een moslim dient deze goede gelegenheden te verwelkomen met oprecht berouw en het afstand nemen van 

zondes en slechte daden. Zondes zijn de aanleiding dat Allah de gunsten ver doet verwijderen van de mens 

en dat de liefde in zijn hart voor Hem verminderd. Men dient deze gelegenheden te verwelkomen met een 

oprechte en grote wil om te wedijveren in het goede en de tijden goed te vullen en te gebruiken voor hetgeen 

waar Allah de Verhevene tevreden over is. Degene die oprecht Allah aanbidt, Allah zal hem allerlei gunsten 

schenken.  
 

Beste broeders en zusters, zorg ervoor dat je van de beschikbare gelegenheid profiteert, voordat deze eindigt 

en je er daarna spijt van zult krijgen op een dag dat spijt niet kan baten. Het leven bevat slechts een klein 

aantal korte dagen. 

Moge Allah (s.w.t) ons dankbaar laten zijn voor Zijn gunsten en ons het succes geven naar zijn tevredenheid.  

 

Amien. 
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