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Wat zijn de rechten van de echtgenoten onderling volgens het Boek van Allah en de Soenna? Met andere 

woorden, wat zijn de rechten en plichten van de man tegenover zijn vrouw en andersom? 

De Islam heeft de man plichten opgelegd ten opzichte van zijn vrouw, en de vrouw plichten opgelegd ten 

opzichte van haar man. Er zijn ook plichten die zij beiden dienen na te komen. 

 

Allah (s.w.t) vergelijkt de huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw figuurlijk met kleding. In de Koran 

zegt Allah (s.w.t): (Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen). (2-187) Het woord 

(kleding) wijst op verschillende betekenissen in ons huwelijksleven: De eerste daarvan is: liefde, mededogen 

en vriendelijkheid die Allah (s.w.t) voor de echtgenoten wenst. De tweede is bedekken; binnen het huwelijk 

zijn de echtgenoten loyaal naar elkaar, bevredigen hun intieme verlangens op een morele wijze, bedekken 

elkaars gebreken en onthullen hun geheimen niet aan de buitenwereld. De allerbeste echtgenoten zijn 

degenen die elkaars gebreken door de vingers zien. Daardoor zal hun onderlinge waardering alleen maar 

toenemen. 
 

Allah (s.w.t) zegt: (en blijft vriendelijk met haar omgaan en als gij afkeer van haar hebt, kan het zijn, 

dat gij afkeer hebt van iets, waarin Allah veel goeds kan hebben gelegd). (4-19) 
 

Er is overgeleverd dat de profeet (s.a.w) heeft gezegd: ((Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen 

zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert haar recht te 

maken breek je het en als je het zo laat blijft die gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk)).  

(Bukharie & Moslim) 
 

Een man moet een juiste behandeling uitdragen naar zijn vrouw en huishouden. Een man moet zijn zorg en 

vriendelijkheid tonen en alle problemen oplossen die binnen zijn vermogen liggen, zijn vrouw ontzien in 

haar tekortkomingen, zoekend naar het plezier van Allah in beide werelden. Een man moet de zaken 

aangaande hun leven en toekomstplannen bespreken met zijn vrouw, hij dient te waarborgen en te zorgen 

voor alle middelen voor een vredig thuis en omgeving voor zijn vrouw. Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: 

(De gelovigen die een goed karakter bezitten hebben het meest complete geloof en de besten onder 

jullie, zijn zij die heel goed zijn voor hun vrouwen). (Tirmidhi) 
 

Een vrouw moet geen dingen vragen aan haar man die hij zich niet kan veroorloven, of waarin hij niet 

capabel is ze te vervaardigen, of taken verlangen van hem die buiten zijn vermogen liggen. Een vrouw is 

verplicht de kinderen en het nageslacht van haar man te beschermen, door zichzelf te beschermen en kuis te 

zijn. Zij moet een bekwame voogd zijn van zijn bezit. Zij mag het huis niet verlaten zonder de kennis of 

toestemming van haar man, noch iemand toestaan het huis binnen te gaan waar haar man een hekel aan heeft. 

Dit is om de eer en harmonie van de familie te behouden. De volgende woorden sprak de Profeet (s.a.w) uit 

toen hij gevraagd werd naar de beste van alle echtgenotes:  

(Ze gehoorzaamt hem als hij iets beveelt, ze maakt hem gelukkig als hij naar haar kijkt, en ze 

beschermt zichzelf en zijn bezittingen voor hem). Deze Hadith staat vermeld in An-Nasaa’i 

 

Een van de meest belangrijke rechten voor de vrouw is het hebben van een goede intieme band en een 

redelijke hoeveelheid aan tijd samen met hem. Dit recht van de vrouw(en) en familieleden moet op een 

goede manier onderhouden worden, omdat de vrouw een hartelijke man nodig heeft om voor haar te zorgen 

en haar basisbehoeften te vervullen. 

 

     

De onderlinge rechten tussen echtgenoten 

 

01 

161028 

MHY 

mailto:info@anourmadrasati.nl
http://www.anourmadrasati.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Anour Madrasati    Meijhorst 2474  6537 GR  Nijmegen     info@anourmadrasati.nl   www.anourmadrasati.nl       ABN-AMRO    NL73ABNA 0413704440 

 

Een man mag geen fouten of tekortkomingen van zijn vrouw naar buiten brengen, hij moet wat hij hoort en 

ziet van zijn vrouw voor zichzelf houden. De intieme relatie tussen man en vrouw wordt gekoesterd en 

beschermd. Een huwelijksrelatie is een heilige relatie volgens de Islam, zoals we kunnen lezen in de 

instructies van onze profeet (s.a.w): (Een van de slechtste posities in de ogen van Allah op de Dag der 

Opstanding is die van een man, die een intieme relatie heeft met zijn vrouw en daarna al haar 

geheimen openbaar maakt). (moslim) 
 

Met alle beschikbare mogelijkheden moet een man voorkomen zijn vrouw of familie te plaatsen in immorele 

situaties of in een slecht milieu. Dit is gebaseerd op de instructies van een vers in de Glorieuze Quran:  

(O jullie die geloven, behoedt jullie zelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en 

stenen heeft). (66-6) 

 

Een reden voor deze grote verantwoordelijkheid is, dat mannen over het algemeen sterker en rationeler zijn 

en vrouwen zwakker en emotioneler, eigenschappen gegeven door haar Schepper ten diensten van hun 

complementaire rol binnen het gezin en in het leven. Een vrouw is verplicht te gehoorzamen aan de 

opdrachten en instructies van haar man, zolang deze geen ongehoorzaamheid inhoud jegens Allah’s 

opdrachten en de instructies van de Profeet Mohamed (s.a.w).  
 

Onze geliefde profeet (s.a.w) heeft gezegd: (Het beste wat een mens op deze wereld kan bezitten: een 

tong die Allah reciteert, een hart die Allah altijd dankbaar is en een vrome echtgenote die haar man 

helpt om zijn vroomheid te behouden). (Tirmidhi) 
 

Allah (s.w.t) zegt: (Die juist handelt, hetzij man of vrouw en een gelovige is, hun zullen Wij voorzeker 

een goed leven schenken; en gewis zullen Wij hen belonen naar hun beste werken) (16-97) 

 

Als we binnen ons huwelijksleven rekening houden met de gevoelens en de wensen van onze vrouwen en 

onze vrouwen met onze gevoelens en wensen, dan zullen onze gezinnen gelukkiger zijn. De profeet (s.a.w) 

wijst ons op de kernen die onze relatie kunnen versterken of verscheuren. Hij (s.a.w) zegt: (De zielen 

bestaan uit verschillende soorten, degenen die elkaar leren kennen, zullen in harmonie leven en 

degenen die ondankbaar zijn, keren zich van elkaar af). (Moslim). 

 

 

En Allah (s.w.t) weet het het beste. 
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