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Beste nobele moslims, 
Allah () heeft middels zijn alomvattende wijsheid de mens zwak geschapen. 
Allah () zegt: En de mens was zwak geschapen (S04-A28) 
Allah () heeft de mensen afhankelijk gemaakt en het is noodzakelijk dat de mensen Allah de 
Almachtige nodig hebben. Als de mens niet terugkeert uit eigen wil, keert de mens wel uit noodzaak 
terug.  
Allah () zegt: En keert terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan Hem voordat de 
bestraffing tot jullie komt waarna jullie niet geholpen worden (S39-A54) 
 
Allah () is degene naar wie teruggekeerd wordt en hij is degene die de dienaren voorziet. 
Allah () zegt: Of wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept, en het 
onheil van hem weggenomen en jullie gevolmachtigden gemaakt op de aarde? Is er een god naast 
Allah? En weinig is het dat jullie je laten vermanen!  
(S27-A62) 
 
Beeld jullie dus in als een persoon een dier dat jaagt tegenkomt, zoals een leeuw, en hij ervan 
overtuigd is dat hij hem zal achternazitten en zal pakken. 
Denk dan terug aan het vers zoals Allah () zegt: (Zeg, O Mohamed) "Vlucht daarom naar Allah: 
voorwaar, ik ben voor jullie van Hem (voor Zijn bestraffing) een duidelijke waarschuwer  
(S50-A50) 
 
Wat is vluchten? Vluchten is het weggaan van gevaar. Al hetgeen wat je zelf niet kan bestrijden, 
hiervoor is het gevraagd dat je vlucht. Ibn Jarier () zegt in zijn tafsier: Vlucht o mensen van de 
bestraffing van Allah naar de Barmhartigheid van Allah, dit middels het geloven in hem en het 
nakomen van zijn geboden en het Hem gehoorzamen.  
 
Allah () zegt: Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van 
jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen  
(S05-A48) 
 
Allah () zegt : “O Mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf (door het 

begaan van zonden), wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle 
zonden. Waarlijk, Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle (S39-A53) 
 
Allah de Verhevene benoemt de mensen die buitensporig zijn geweest en niet de mensen die een fout 
hebben begaan, maar de mensen die veelvuldig fouten maken. De mens moet dus hoe zijn situatie ook 
is terugkeren naar Allah ().  
 
Anas verhaalde dat de Profeet () heeft gezegd dat Allah () heeft gezegd: 
“Allah de Almachtige zegt: “O Zoon van Adam, zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je 

vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam, al 
reiken je zonden tot de wolken in de lucht, als je Mij om vergeving vraagt, zal Ik je vergeven. O 
zoon van Adam, als je tot Mij komt met zonden bijna zo groot als de aarde en je komt tot 
Mij zonder deelgenoten aan Mij toe te schrijven, dan zou Ik je vergeving schenken bijna zo groot 
als dat (de aarde).” (at-Tirmidhi) 
 
Imaam al-Qurtubi zegt over dit vers: (Zeg, O Mohamed) "Vlucht daarom naar Allah: voorwaar, 
ik ben voor jullie van Hem (voor Zijn bestraffing) een duidelijke waarschuwer (S50-A50) 
 
‘’Oftewel vlucht van het zondigen naar het aanbidden en gehoorzamen van Allah’’ 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 231215 

Terugkeren naar Allah 
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De metgezel Abdullah Ibn al-‘Abbaas zei ook over dit vers: ‘’vlucht naar Allah middels berouw van 

de zonden.’’ 
 
De hadith qudsi volstaat, dat Allah je zonden vergeeft ook al bereiken je zonden de wolken. 
Wil je vluchten van zonden? Vlucht dan naar Allah! 
 
Moge Allah ons leiden en ons het beste schenken. 
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