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Beste broeders en zusters, 
 
Één van de grootste rechten en één van de grootste verplichtingen voor een moslim is het recht van de 
ouders. Om deze reden heeft Allah het verbonden aan het recht van Hem. 
Allah () zegt: En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en weest goed voor de 
ouders… (S04-A36) 
Allah () heeft bericht over het feit dat er goed met ze omgegaan moet worden en dat dit zelfs moet 
wanneer ze niet gelovig zijn. Het is alleen belangrijk dat men zijn ouders niet gehoorzaamt in het 
ongehoorzaam zijn aan Allah en het toekennen van een deelgenoot.  
Allah () zegt: En Wij hebben de mens goedheid tegenover zijn ouders bevolen. Zijn moeder 
heeft hem met moeite gedragen en hem met moeite gebaard. Zijn dragen en (de tijd tot) zijn 
spenen duurt dertig maanden, zodat wanneer hij de volwassenheid bereikt, en hij de leeftijd van 
veertig jaar bereikt, hij zegt: "Mijn Heer, onderwijs mij opdat ik dankbaar ben voor uw 
genietingen die U geschonken heeft aan mij en aan mijn ouders, en opdat ik goede werken 
verricht die U behagen, en maak mijn nakomelingen rechtschapen. Voorwaar, ik toon U mijn 
berouw; en voorwaar, ik behoor tot de Moslims (S46-A15) 
Het doel van goedheid jegens de ouders is het goed omgaan met ze in alle opzichten, zowel in daden 
als in de communicatie. Door goed met ze te spreken en je stem niet te verheffen, door het 
onderhouden van de band, zaken voor ze regelen, goed en liefdevol met ze omgaan en continu op zoek 
gaan naar het tevreden stellen van de ouders.  
Er zijn veel bewijzen die gaan over de goedheid jegens de ouders en het waarschuwen voor het slecht 
zijn jegens hen.  
Allah () zegt: En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en 
goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken 
in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit "foei" tegen ben, snauw hen niet af en spreek tot hen een 
vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: "O mijn 
Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was (S17-A23-24) 
Allah () gebiedt na het gebieden in het aanbidden van niemand anders dan Hem met het gebod om 
goed te zijn voor de ouders.  
Allah () heeft verboden om ‘’oef’’ tegen ze te zeggen, en heeft opgedragen om goed voor onze 
ouders te zijn.  
Ibn Mas’oud vroeg de profeet (); Wat zijn de meest geliefde daden bij Allah (s.w.t.)? De profeet () 
antwoordde: "Het gebed op haar voorgeschreven tijdstip". Ibn Mas’oud zei: En (welke daad 
komt) daarna? De Profeet () antwoordde: "Goedheid jegens de ouders"... (al-Bukhari) 
 
Beste moslims, 
Abou Huraira zegt dat de Profeet () heeft gezegd: “Hij is gedoemd, hij is gedoemd, hij is 

gedoemd” Er werd gezegd: “Wie, O Boodschapper van Allah?” Hij () zei: “De persoon wiens 

ouders of één van hen de ouderdom bereikt in zijn aanwezigheid maar niet het Paradijs betreedt 
(door goed voor ze te zorgen).” (al-Bukhari en Moslim) 
 
Het goed omgaan met de ouders is een schuld, iemand die goed omgaat met zijn ouders zal een gevoel 
van aflossing hebben. En het is belangrijk om te weten dat hoe jij omgaat met anderen er zo ook 
omgegaan kan worden met jou.  
Één van de profijten in het wereldse is dat je eigen kinderen ook goedheid jegens jou trachten. Je 
ouders zijn belangrijk voor je, ze zijn verdrietig zodat jij vrolijk bent, de moeder draagt haar kind 9 
maanden in haar buik met veel pijn en moeite. En vervolgens heeft ze veel geduld met je in de 
opvoeding. Sommige mensen vervallen in onachtzaamheid jegens de ouders door allerlei bezigheden, 
dit kan ook Da’wa zijn of het leren van de Quraan etc. Het is dus belangrijk altijd oog en aandacht te 
hebben voor de ouders.  
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Goedheid jegens de ouders stopt niet bij hun overlijden.  
Één van de al-Ansar kwam naar de Profeet () met de vraag: “O Boodschapper van Allah ()! Zijn er 
nog goedheden over om iets te doen voor je ouders na hun overlijden?” Hij () zei: “Jazeker! Het 

zijn er vier: voor hun bidden, smeken om hun vergiffenis, hun nalatenschap vervullen, respect 
hebben voor hun dierbaren, en welgemanierd contact onderhouden met zijn familie. Dit zijn de 
goedheden die nog moeten worden uitgevoerd na hun overlijden” (Abi Dawoud) 
 
Moge Allah ons het beste gedrag schenken en onze ouders beschermen. 
 
 

mailto:info@anourmadrasati.nl
http://www.anourmadrasati.nl/

