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Onderwijs en opvoeding

O moslims, Wie begunstigd is met bezit en kinderen, is begunstigd met veel goeds. Wie Allah
dankbaar is voor Zijn gunsten, Allah zal hem ervan vermeerderen. En wie de gunst van Allah gebruikt
voor ongehoorzaamheid, Allah zal die van hem wegnemen. Allah, de Verhevene, zegt: €Dit is omdat
Allah nooit een gunst verandert wanneer Hij het aan een volk gegeven heeft, totdat zij
veranderen wat in henzelf is. En waarlijk, Allah is Alhorend, Alwetend} (sera Al-Anfaal: 53)

Wie zijn kinderen opvoedt en hen een goede opvoeding geeft, toont dankbaarheid voor de gunst van
Allah. Vraag Allah om Zijn gunst, want welk groter voorrecht is er voor een mens na de islam, dan dat
Allah zijn zonen en dochters zegent?

O moslim, Het is een verplichte plicht voor jou om Allah te aanbidden en Hem niets toe te kennen, en
om Zijn bevelen ten aanzien van je gezin en kinderen na te leven.

Allah de Verhevene zegt: €O, jullie die geloven! Behoedt julliezelf en jullie gezinnen voor de Hel,
waarvan de brandstof mensen en stenen is...} (soera At-Tahriem: 6)

En Hij (32) zegt: €{En leg je familie het gebed op en wees volhardend daarin¥ (seera Ta-Ha: 132)

En in navolging van de uitspraak van de Boodschapper van Allah (:): “Niemand zal Allah
ontmoeten met een grotere zonde dan de onwetendheid van zijn gezin”

En hij (4) zei ook: “Leer jullie kinderen het gebed wanneer zij zeven jaar zijn”

Hij () zei niet: zeg tegen jullie kinderen dat zij moeten geloven op zevenjarige leeftijd, want kennis
gaat vooraf aan geloof. Allah de Verhevene zegt: €Lees! In de Naam van jouw Heer, die alles heeft
geschapeny (soera Al-alaq: 1) En Allah (4) zegt: €En degenen die kennis en geloof is gegeven zullen
zeggen: “Voorwaar, jullie zijn volgens het Besluit van Allah gebleven tot de Dag der Opstanding,
maar jullie wisten het niet”¥ (soera Ar-Roem: 56)

Deze aya toont aan dat kennis gradaties en verdiensten heeft. Door kennis leert de dienaar zijn Heer
kennen, door kennis aanbidt hij Allah, door kennis leert hij de eenheid van Allah kennen en door
kennis bereikt hij zijn Heer met goede daden.

En de Profeet (i) zei: “De beste daad is kennis van Allah hebben. Met kennis hebben weinig of
veel daden nut, maar zonder kennis hebben noch weinig noch veel daden nut”

En naar gelang de kennis van de mens over zijn Heer, zal zijn vrees voor Hem zijn. Door kennis
verkrijgt de mens een hogere rang in deze wereld en in het Hiernamaals.

O moslims, het is niet toegestaan om jullie kinderen te verwaarlozen in hun recht op onderwijs en
kennis. Want dat is wat jullie en hen ten goede komt. Met kennis worden zij rechtschapen, en met
onwetendheid worden zij verdorven.

Leer hun kennis en religie, en laat hen geen bezit na zonder kennis, want bezit vergaat en kennis blijft.
En wat blijft is beter dan wat vergaat.

Tot de rechten van jullie kinderen behoort dat jullie hen onderwijzen in wat hen ten goede komt in hun
religie en hun wereld, en dat jullie hen voeden met het toegestane (halal), want dat helpt hen om
rechtschapen te zijn. Zij zijn jullie verantwoordelijkheid en jullie zijn hun herders, en jullie zullen over
hen ondervraagd worden door jullie Heer.

De Profeet (4) zei: “Allah zal iedere herder ondervragen over datgene wat hem is toevertrouwd,
of hij het heeft beschermd of verwaarloosd, zelfs de man zal ondervraagd worden over zijn
gezin”

Jij bent dus verantwoordelijk, o moslimvader, voor de islamitische opvoeding van je kind.

En de Profeet (&) zei: “Het is voldoende zonde voor een mens om degenen die hij onderhoudt te
verwaarlozen”

En tot de belangrijke zaken in onze tijd behoort: dat wij onze kinderen goed begeleiden in een tijd van
beproevingen, en dat wij letten op wat zij ontvangen via media, telefoons en sociale netwerken.
Opvoeding is vandaag niet meer beperkt tot huis en school; de hele wereld is onze huizen
binnengekomen. Bescherm daarom jullie kinderen met kennis, het goede voorbeeld en oprechte
begeleiding.
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O moslims, Voor ons ligt de weg naar geluk open - waarom bewandelen wij die niet?

Voor ons ligt het pad van vooruitgang en succes duidelijk - waarom keren wij ons ervan af?

Weten jullie niet dat jullie religie de beste religie is, dat jullie Profeet () de leider van de profeten en
boodschappers is, en dat jullie gemeenschap de beste gemeenschap is die voor de mensheid is
voortgebracht?

Jullie religie is de religie van Allah, de weg naar ware gelukzaligheid en verheffing in deze wereld en
het Hiernamaals tot de Dag waarop zij worden opgewekt.

En de Profeet (&) zei: “Ik heb onder jullie twee zaken achtergelaten; jullie zullen nooit dwalen
zolang jullie je eraan vasthouden: het Boek van Allah en de Soenna van Zijn Profeet”

O Allah, maak onze kinderen tot verkoeling voor onze ogen, schenk hen nuttige kennis en
rechtschapen daden, en bescherm hen tegen alle beproevingen, zichtbaar en onzichtbaar.
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