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De hadj doet de oemma denken aan de Dag des Oordeels. De pelgrim neemt afscheid van zijn gezin en
dit doet denken aan de dood en het afscheid nemen op dat moment. De ihraam doet denken aan de
kafan (de witte doeken waarin de dode wordt gewikkeld). Gedurende de hadj zijn de mannen deels
ontbloot, door de ihraam die ze dragen en dit doet denken aan de volledige blootheid gedurende de
Dag des Oordeels. Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: De Boodschapper van Allah () zei:
“De mensen zullen op de Dag der Opstanding blootsvoets, naakt en onbesneden worden
verzameld” Ik zei: “O Boodschapper van Allah, mannen en vrouwen samen – zullen zij niet naar
elkaar kijken?
” Hij zei: “O Aisha, de zaak is te ernstig voor hen om zich daar zorgen over te maken.” (Bukhari en
Moslim). De mensen staan op de dag van arafah in de zon en het is warm, zo staan ze ook op de dag des
oordeels in de hitte die niet te bevatten is. De hadj voedt de mensen op in het volgen van de soenna, we
verrichten hetgeen wat de profeet () heeft gedaan zoals wij ook opgedragen zijn om te doen. Omar
ibn al-Khaṭṭab () kwam bij de Zwarte Steen en kuste hem. Toen zei hij: “Ik weet zeker dat jij
slechts een steen bent. Je brengt geen schade en geen voordeel. En als ik de Profeet () jou niet
had zien kussen, zou ik jou niet gekust hebben.” (Bukhari en Moslim)
De hadj doet ook denken aan de voortdurende strijd jegens de shaytaan zoals bij het werpen van de
steentjes. Zo zijn er vele lessen die onttrokken kunnen worden uit de hadj. Voor degene voor wie het
niet is geschreven dit jaar, wees niet getreurd, er zijn 10 prachtige dagen, namelijk de eerste 10 dagen
van Dhul Hiddjah. Allah () zegt: Bij de dageraad (1) En bij de tien nachten (2) (S89-A1&2)

Zoals ibn Abbaas te kennen geeft heeft dit betrekking op de eerste 10 dagen van dhul-hidjah. Van Ibn
Abbaas () is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah () zei: “Er zijn geen dagen waarin
goede daden geliefder zijn bij Allah dan in deze dagen.” (Hij bedoelde de tien dagen van Dhul-
Ḥijjah). De metgezellen vroegen: “O Boodschapper van Allah, zelfs niet de jihād op de weg van
Allah?”Hij antwoordde: “Zelfs niet de jihād op de weg van Allah, behalve een man die met zijn
leven en bezit (voor Allah's zaak) uittrok en niets daarvan terugbracht” (Bukhari)

Het vasten van de dag van Arafah kent een grote beoordeling. de Boodschapper van Allah () werd
gevraagd over het vasten op de dag van Arafah. Hij zei: “Het wist (de zonden van) het voorgaande
jaar en het komende jaar uit” (Moslim)

Van Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah ()
zei: “De zoon van Adam verricht op de dag van het offer (yawm al-naḥr) geen daad die geliefder
is bij Allah dan het laten vloeien van bloed (van het offerdier). Voorwaar, het (offer) zal op de
Dag der Opstanding komen met zijn hoorns, haren en hoeven. En voorwaar, het bloed bereikt
een hoge positie bij Allah vóór het de grond raakt. Wees dus gerust van hart (bij het verrichten
ervan)” (at-Thirmidhie)

Het offeren is dus een gezegende zaak en geen algemene daad. Het draait niet om het vlees. Slechts en
enkel om de tevredenheid van Allah (). Het is dus ook niet gepast om dit zonder geldige reden te
laten. Er zijn de laatste tijd mensen die oproepen tot het boycotten ervan en dit is een zaak die niet
correct is. Dit omdat het offeren duur is. Het oproepen tot het boycotten is een zaak die indruist tegen
de wetgeving van Allah (). Het is een sterk aanbevolen soenna die voorgeschreven is voor degene
die ertoe in staat is. Het is dus ook niet gepast om het te laten wanneer je in staat bent en het dan niet
doet. De persoon die dit doet, hij weerhoudt zichzelf van enorm veel beloning. Als iemand er is die dit
niet wilt voor zichzelf, dan moet hij ook niet anderen oproepen tot het laten van deze zaak. Dit is een
gevaarlijke zaak. Het offeren is een groot ritueel binnen de islam. De geleerden zeggen dat het offeren
ook beter is dan het geven van de sadaqa.
En het feit dat zaken duur worden is normaal, waarom specifiek dit als reden gebruiken voor het
boycotten?

Moge Allah () ons standvastig houden op het uitvoeren van de rituelen van de Islam.

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 250523
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