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De geheimen en regelgeving van reizen

In de zomer beginnen veel mensen met reizen en vertrekken ze op vakantie. Boekingen worden
bevestigd, koffers worden gepakt en geld wordt apart gelegd. De meeste mensen keren terug naar hun
geboorteland om te genieten van de sfeer en om even los te komen van de dagelijkse drukte en zorgen.
Reizen is een natuurlijke neiging die Allah (#£) in de menselijke ziel heeft gelegd. De Arabieren
reisden al in de tijd van de onwetendheid (al-jahiliyyah), en toen de islam kwam, bevestigde en
versterkte het, het principe van reizen. Allah (%) herinnerde de Quraish eraan dat Hij hen twee grote
regelmatige reizen had gegeven: naar Jemen in de winter en naar de Levant in de zomer, zoals Hij (%)
zei: {Vanwege de gewoonte van de Qoeraish (1) Hun gewoonte te reizen in winter en zomer (2)»
(S106-Al & 2).

Reizen wordt zo genoemd omdat het het ware karakter van mensen onthult; verborgen eigenschappen
komen aan het licht. Ibn Abi ad-Doenya verhaalde dat Omar ibn al-Khattab (&) een man hoorde die
een ander prees. Hij vroeg hem: “Heb je met hem gereisd?”” De man zei nee. Omar zei: “Heb je
met hem samengeleefd?”” Hij zei nee. Toen zei Omar: “Bij Allah: jij kent hem niet.”

Dienaren van Allah, vroeger moesten mensen, ondanks de noodzaak, veel ontberingen doorstaan om te
reizen. Er was weinig comfort, geen veiligheid, lange afstanden, en het afscheid nemen van geliefden
viel zwaar. Daarom zei de Profeet (4): ""Reizen is een deel van het lijden™.

Dit lijden komt voort uit het ongemak van het loslaten van het bekende.

In onze tijd is reizen echter anders. Wegen zijn aangelegd, vervoermiddelen zijn talrijk: men kan
reizen per auto, vliegtuig of schip. Dit vereist dankbaarheid aan Allah de Verhevene voor deze
middelen en technologische vooruitgang. Zoals Allah (4) zegt: €en Hij heeft de schepen voor jullie
dienstbaar gemaakt, opdat zij op Zijn bevel over zee zullen varen, en Hij heeft de rivieren
dienstbaar voor jullie gemaakt} (s14-A32)

Ondanks de moeilijkheden heeft reizen veel voordelen en geheimen.

Een van de grootste voordelen van reizen is ook het aanschouwen van Allah's grootsheid in Zijn
schepping — dieren, landschappen, beweging en stilstand.

Al-Tha'alibi zei: ""Een van de deugden van reizen is dat men wonderen van steden, pracht van
landen, en schoonheid van tekenen ziet, wat het geloof in Allah’s macht vergroot en tot
dankbaarheid aanzet".

Een ander geheim is dat reizen ons herinnert aan onze eigen reis naar het Hiernamaals. Het eindstation
is het Paradijs of de Hel, en de beste proviand voor die reis is godsvrucht:

€En neem proviand mee voor de reis; de beste proviand is godvrezende vroomheid. Vrees Mij
dus, o mensen met (gezond) verstand!} (s02-A197)

De mensen die reizen zijn tweeérlei:

Sommigen reizen om verveling en zorgen te verdrijven, om de schepping van Allah te overdenken,
kennis op te doen, familiebanden te versterken of broeders in het geloof te bezoeken. Gelukkig zijn zij!
Anderen gebruiken reizen als excuus om verboden zaken te doen, ver weg van bekende ogen. Ze
verwaarlozen hun religie en overtreden de geboden, terwijl Allah de Almachtige alles ziet. De gelovige
hoort Allah te vrezen, Hem te eren en zich bewust te zijn van Zijn nabijheid.

De islam heeft uitgebreid aandacht besteed aan reisregels, waaronder het volgen van de soenna van de
Profeet (4): “Hij vertrok bij voorkeur in de vroege ochtend, liefst op donderdag”.

Bij vertrek zei hij driemaal “Allahu Akbar”, en dan: €VVerheerlijkt is Hij die dit voor ons dienstbaar
heeft gemaakt, want wij konden dit zelf niet onderwerpen (13) En waarlijk, tot onze Heer zullen
wij terugkeren! 1) (sa3-a13&14). O Allah, wij vragen U in deze reis om vroomheid, godsvrucht, en
daden waarmee U tevreden bent. O Allah, vergemakkelijk onze reis en laat de afstand kort
lijken. O Allah, U bent de metgezel tijdens de reis en de plaatsvervanger bij de familie. O Allah,
ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de moeilijkheden van de reis, tegen een somber gezicht, en
tegen een slechte afloop wat betreft bezit, familie en kinderen.""
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Bij terugkeer voegde hij eraan toe: ""Wij keren terug, berouwvol, aanbiddend, en prijzend onze
Heer."

Hij verkortte het gebed van vier raka’aat naar twee rak‘aat (gasr) en combineerde gebeden als:

Dhohr en “Asr, Maghrib en “Ishaa’, afhankelijk van vertrek- en aankomsttijd (zoals beschreven in de
overleveringen van de Slag bij Tabuk).

Hij liet de vrijwillige gebeden (behalve Witr en Fajr) tijdens reizen achterwege tot hij terugkwam.
Het is toegestaan voor de reiziger om over de leren sokken te vegen gedurende drie dagen en nachten,
wegens de extra moeilijkheid tijdens het reizen.

Zoals overgeleverd door Ali ibn Abi Talib: "'De Profeet stond het de reiziger toe om drie dagen en
nachten te vegen over de sokken, en voor de inwoner één dag en nacht.” (Moslim)

O Allah, bescherm ons tijdens onze reizen en ons verblijf, en schenk ons veiligheid, welzijn en
zegeningen.
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