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Standvastigheid in het geloof

De mens wordt in zijn wereldse leven blootgesteld aan allerlei beproevingen. Zodra een beproeving
voorbij is, dient de volgende zich aan. Deze beproevingen raken de harten van de kinderen van Adam.
Hudhayfa ibn al-Yaman verhaalde dat de Boodschapper van Allah () zei: “De beproevingen
worden aan de harten aangeboden zoals het matwerk stokje na stokje wordt gevlochten. EIk
hart dat het in zich opneemt, krijgt een zwarte vlek. Elk hart dat het afwijst, krijgt een witte
vlek, totdat het hart zo wit wordt als een gladde steen, die geen beproeving schaadt zolang hemel
en aarde bestaan. Het andere wordt zwart en grauw, als een omgekeerde kruik, die geen goed

(meer) herkent en geen kwaad afwijst, behalve wat overeenkomt met zijn begeerte”
(Overgeleverd door Moslim)

Er is niets schadelijker voor een moslim dan een beproeving die hem afbrengt van het rechte pad naar
de wegen van de hel — van islam naar afvalligheid, van geloof naar hypocrisie of atheisme, en het is
Allah de Almachtige die om hulp gevraagd wordt.

O moslims, de verspreiding van dwaling door de mensen van de onwaarheid via de media — door geld,
status of vrouwen — heeft velen met zwakke harten doen bezwijken. Zij verkochten hun geloof en
goede waarden voor een klein deel van het wereldse leven: geld, een baan of tijdelijke lusten.
Vanwege dit soort zaken wordt de moslim bang voor zijn geloof en rechtschapenheid, uit vrees voor
dwaling voor zichzelf, zijn familie en kinderen. Daarom is het belangrijk om juist in zulke gevaarlijke
tijden te spreken over standvastigheid in het geloof.

Weet, mensen, dat de grootste gunst van de Schepper aan Zijn schepselen is: de leiding naar de zuivere
islam. En deze gunst vereist dankbaarheid — waaronder standvastigheid onder alle omstandigheden.
De Koran spreekt op verschillende manieren over standvastigheid:

Soms als smeekbede: €En toen zij naderden om Djaloet (Goliat) met zijn leger te ontmoeten,
riepen zij: “Onze Heer! Geef ons geduld en maak ons de overwinnaars over de ongelovige
mensen> (Soerat al-Bagara: 250)

Soms door het noemen van middelen die leiden tot standvastigheid, zoals het opvolgen van
vermaningen: €....maar als zij gedaan zouden hebben wat hun gezegd is, dan zou dat beter voor
hen zijn geweest en het zou hun geloof gesterkt hebben} (soerat an-Nisa: 66)

O, jullie die geloven! Als jullie hulp bieden (voor de zaak van) Allah, dan zal Hij jullie helpen
en jullie voeten stevig (op het slagveld) plaatsen} (soerat Mohammed: 7)

Ook worden voorbeelden genoemd van mensen voor ons die standvastig waren, zoals Ibrahim (3=&),
die standvastig bleef tot hij in het vuur werd geworpen, waarop Allah (4) zei: €Wij zeiden (tegen de
gigantische brandstapel): “O (allesverterend) vuur! Wees koud en (tegelijkertijd ook) veilig voor
Ibrahim! » (scerat al-Anbiyaa: 69) En 00k het verhaal van de mensen van de geul, die standvastig bleven
ondanks het vuur dat voor hen was aangestoken.

In de Soenna vinden we eveneens vele voorbeelden. Zoals wat Imam Ahmad overlevert van Ibn Abbas
(«2¢): “Tijdens de nachtelijke hemelreis (al-Isra” wa al-Mi‘raj) rook de Profeet Mohammed () een heerlijke
geur. Hij vroeg Djibriel (Gabriél) wat deze geur was. Djibriel vertelde hem dat het de geur was van de
haarverzorgster van de dochter van Farao en haar kinderen. Deze vrouw was eens het haar van Farao’s
dochter aan het kammen toen de kam uit haar hand viel. Ze zei toen: “In de naam van Allah.” De
dochter vroeg verbaasd: “Bedoel je mijn vader?” De vrouw antwoordde: “Nee, maar mijn Heer en
jouw vaders Heer is Allah.” De dochter vertelde dit aan Farao. Hij liet de vrouw bij zich brengen en
vroeg haar: “Heb jij een andere Heer dan ik?”” Ze antwoordde: “Ja, mijn Heer en jouw Heer is
Allah.” Uit woede liet Farao een grote koperen pot met vuur verhitten en dreigde haar en haar
kinderen erin te werpen als ze haar geloof niet opgaf. De vrouw vroeg Farao één gunst: dat haar en
haar kinderen hun beenderen samen in één doek zouden worden verzameld en begraven. Farao
stemde toe. Vervolgens werden haar kinderen één voor één voor haar ogen in het vuur gegooid. Toen
haar zoogkind als laatste overbleef en ze aarzelde uit moederliefde, sprak het kind miraculeus en zei:
“O moeder, spring! Want de marteling van het wereldse leven is lichter dan die van het
Hiernamaals.” Ze sprong toen in het vuur, trouw aan haar geloof.

Aan het eind van de overlevering zegt Ibn Abbas dat vier kinderen in de geschiedenis gesproken
hebben:
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Jezus, zoon van Maria

Het kind van de kluizenaar Jurayj

De getuige in het verhaal van Yusuf

En dit kind van de haarverzorgster van Farao’s dochter

el AN S

O moslims, de leider van de standvastigen is de Profeet Mohammed (). Hij kreeg te maken met
verleidingen en bedreigingen, maar bleef recht op het pad van waarheid. De leiders van Quraysh boden
hem rijkdom, leiderschap en eer aan, maar hij weigerde. Ze noemden hem een tovenaar, leugenaar,
dichter, krankzinnige. Ze bedreigden hem met de dood, maar Allah de Verhevene beschermde hem:
€En weet toen de ongelovigen tegen jou samenspanden om jou gevangen te nemen of om jou te
vermoorden of om jou te verdrijven; zij spanden samen en Allah maakte plannen en Allah is de
Beste van de Plannenmakers} (soerat al-Anfaal: 30)

Zijn metgezellen gaven ook grote voorbeelden van standvastigheid. Zo zei hij () tot de familie van
Yaasir terwijl ze werden gemarteld: “Heb geduld, familie van Yaasir, jullie beloofde plaats is het
Parad ijS" (Overgeleverd door al-Hakim en al-Bayhaqi)

Een ander voorbeeld: de moeder van Sa’d ibn Abi Waqqgas dreigde te stoppen met eten en drinken
totdat hij terugkeerde naar haar religie. Hij antwoordde: “O moeder, al had je honderd levens, en je
zou elk leven verliezen, ik zou mijn geloof niet opgeven” (overgeleverd door Abu Ya’la)

Na de dood van de Profeet (i) ontstond bij sommige stammen afvalligheid, maar Allah (4) gaf de
gelovigen standvastigheid, met name door Abu Bakr as-Siddig en andere metgezellen.

En nog steeds, tot op vandaag, tonen de ware gelovigen standvastigheid.

De mate van standvastigheid van een dienaar op het pad dat Allah (4£) heeft voorgeschreven in dit
leven, bepaalt zijn standvastigheid op de brug over de Hel op de Dag des Oordeels. Sommigen zullen
zo snel gaan als een bliksemstraal, anderen als een windvlaag, sommigen wandelend, anderen
kruipend, en sommigen zullen vallen. We zeggen dagelijks in ons gebed: €Leid ons op het rechte pad
— Het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken (verwijzend naar de Profeten en
meer specifieck Mohammed) en niet (naar het pad) van degenen die Uw toorn hebben opgewekt
(degenen die de Waarheid verwerpen of verbergen) noch (naar het pad) van de dwalenden}

(al Fatiha) EN daarna Zeggen WIJ AMmeen — “o Allah, verhoor (onze smeekbede).”

Beste broeders in de islam, er zijn vele oorzaken die leiden tot standvastigheid in het geloof. Ik noem
er een aantal:

Bewustzijn van onze behoefte aan Allah (%) omdat we geen moment zonder Zijn hulp kunnen.
Allah (4£) zei tot de Profeet (4): €En als Wij jou niet ferm hadden gemaakt was jij daar toe een
beetje geneigd} (soerat al-Israa: 74)

En Anas ibn Malik zei dat de Profeet (i) vaak zei: “O Hij die de harten keert, maak mijn hart
standvastig in Uw religie” (Overgeleverd door Tirmidhi)

Geloof en rechtschapenheid: € Allah versterkt degenen die geloven met de standvastige uitspraak
(de geloofsbelijdenis) tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals} (soerat ibrahim: 27)

Het vermijden van zonden, want deze leiden tot afwijking van het hart. De Profeet (i) zei: “Een
overspelige pleegt geen overspel terwijl hij gelovig is, en een dief steelt niet terwijl hij gelovig is,
en iemand drinkt geen alcohol terwijl hij gelovig IS (overgeleverd door al-Bukhari en Moslim)

Het je bezighouden met de Koran, door recitatie, studie, overdenking en toepassing.

Allah (%) zegt: €Zeg (O Mohammed): “De Helige Geest (Jibriél) heeft het in Waarheid van zijn
Heer gebracht, om (het geloof van) degenen die geloven te versterken, en als een Leiding en goed
nieuws voor degenen die zich onderworpen hebben} (soerat an-Nahi: 102)

Niet jezelf veilig achten voor Allah’s plan: €VVoelden zij zich veilig tegen de samenzwering van
Allah? Niemand voelt zich veilig tegen de samenzwering van Allah, behalve de mensen die
verloren zijn¥ (soerat al-A'raaf: 99)

Smeek Allah de Almachtige om standvastigheid. VVraag Hem voortdurend om je hart te versterken en
je te leiden. Zoals de gelovigen smeekten: €Zij zeggen: “Onze Heer! Doe onze harten niet van de
waarheid afdwalen, nadat U ons (daar naartoe) heeft geleid en schenk ons van Uw zijde Genade.
Waarlijk, U bent de Schenker} (soerat Aal ‘Imraan: 8)

Moge Allah (%) ons allen standvastig maken op het pad van goedheid en rechtschapenheid.
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