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De ware betekenis van leeftijd.....

Dienaren van Allah,

Eén van de grootste zegeningen die Allah () ons heeft geschonken, is de tijd en het leven. Het is het
kapitaal van de mens. En één van de belangrijkste vragen die de dienaar op de Dag des Oordeels
gesteld zal krijgen, is: hoe hij zijn leven heeft besteed.

Zoals de Profeet (1) heeft gezegd: “De voeten van de zoon van Adam zullen op de Dag des
Oordeels niet van hun plaats bewegen voordat hij over vijf zaken is ondervraagd: over zijn leven
- waar hij het aan heeft besteed, over zijn jeugd - hoe hij die heeft doorgebracht, over zijn
rijkdom - waar hij het vandaan haalde en waaraan hij het besteedde, en wat hij heeft gedaan
met zijn kennis” (Overgeleverd door At-Tirmidhi)

Allah heeft bij de tijd gezworen om ons te wijzen op de grote waarde ervan. Hij (%) zegt:
{Bij de tijd, voorwaar, de mens bevindt zich zeker in verlies} (soerat Al-Asr: 1-2)

En Hij (#) zegt: {Bij de nacht wanneer zij bedekt, en bij de dag wanneer zij verschijnt}
(Soerat Al-Layl: 1-2)

En: €{Bij de ochtendgloren, en bij de nacht wanneer zij stil is} (soerat Ad-Duha: 1-2)

Want tijd is het toneel van daden, het is de context voor aanbidding en gehoorzaamheid.
Wie het verspilt, verspilt een geweldige kans om gered te worden en Allah's tevredenheid te

verkrijgen.

Hassan Al-Basri zei: “O zoon van Adam, jij bent slechts een verzameling dagen. Elke dag die
voorbijgaat, verliest een deel van jou™

Hoe kan iemand zich verheugen als zijn leeftijd afneemt? En hoe kan iemand achteloos zijn als zijn
einde nadert?

Ware leeftijd wordt niet gemeten in jaren, maar in de gehoorzaamheid aan Allah de Verhevene, het nut
dat men levert aan anderen, en het goede dat men in het wereldse leven verricht.

Ibn Mas'oed zei: “Nooit heb ik zo’n spijt gehad als over een dag waarop de zon onderging terwijl
mijn levensduur verminderde en mijn daden niet toenamen”.

Kijk naar onze geliefde Profeet (). Hij werd gestuurd naar een volk dat polytheistisch was. In slechts
enkele jaren verkondigde hij de boodschap, vervulde hij de amanah (toevertrouwde opdracht), en
richtte hij de islamitische staat op. Zijn umma (gemeenschap) zal de grootste zijn op de Dag des
Oordeels.

Zoals hij (#) zei: “De mensen van het Paradijs zullen 120 rijen vormen. Tachtig van hen behoren

tot deze gemeenschap, en veertig tot de rest van de gemeenschappen”
(Overgeleverd door At-Tirmidhi)

En hij () zei ook: “Jullie zullen zeventig gemeenschappen voltooien; jullie zijn de beste en meest
geéerde onder hen blj Allah” (Overgeleverd door At-Tirmidhi)

Dus laat ons onze leeftijden benutten voor het te laat is. En laten we ons voorbereiden met vroomheid,
want het Hiernamaals is beter en blijvender.

Dienaren van Allah,

Tijd is je kapitaal. Als je het verspilt, verlies je je leven. Maar als je het bewaart, is het de reden voor je
geluk - in deze wereld en in het Hiernamaals.

Verheug je niet in vermaak en achteloosheid, want dat steelt ongemerkt je tijd en zal je doen huilen op
de Dag des Oordeels - van spijt en verdriet.

Allah (%) zegt: €Zodat niemand zegt: “Wat een spijt heb ik dat ik niet plichtsgetrouw jegens
Allah was en ik was zeker onder degenen die spotten} (scerat Az-zumar: 56)

Wees niet onder de achtelozen, over wie op de Dag des Oordeels zal worden gezegd:

“Hij sliep toen de mensen baden, hij was achteloos toen zij Allah herdachten, hij vermaakte zich
toen zij werkten”.
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De Profeet () zei: “Benut vijf zaken vooér vijf anderen: je jeugd voor je ouderdom, je gezondheid
vOOr je ziekte, je rijkdom voor je armoede, je vrije tijd voor je bezigheden, en je leven voor je
dood” (Overgeleverd door Al-Hakim)

Word wakker, o dienaren van Allah, en keer terug tot Allah voordat het te laat is. Doe goede daden, en
je zult ze bij Allah terugvinden als schat.

O Allah, help ons om onze leeftijden goed te benutten. Zegen onze tijd en laat ons eindigen met geluk
en verlossing, O Meest Barmhartige.
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