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De zegen van rijkdom

O dienaren van Allah, rijkdom is een grote zegen en een verheven gunst. Allah, de Verhevene, heeft
het gemaakt tot een fundament voor het leven, een middel om behoeften te vervullen, de wereld op te
bouwen en de aarde te ontwikkelen. Allah, de Verhevene, zegt: {En geef jullie eigendommen, die
Allah als middel van bestaan heeft gegeven niet aan degenen die zwak van geest zijn, maar voedt
en kleedt hen daarmee en spreek vriendelijke en rechtvaardige woorden tot hen} (soerat an-Nissae: 5).
Hij noemde rijkdom een steun, omdat daarmee het levensonderhoud standhoudt en zaken op orde
blijven.

Broeders in Islam, rijkdom op zichzelf is niet verwerpelijk, maar prijzenswaardig als het uit een
toegestane bron wordt verkregen en op de juiste manier wordt besteed. De Boodschapper van Allah
(48) zei: “Voortreffelijk is het goede bezit voor een rechtvaardig persoon” (overgeleverd door Ahmad).
Goed bezit in handen van rechtschapenen kan een middel zijn om mensen te helpen, de noodlijdenden
bij te staan, moskeeén te bouwen, wezen te verzorgen, kennis te verspreiden en de behoeftigen te
voorzien.

Beste geliefden, velen denken dat rijkdom een doel op zich is, en zij streven ernaar het te verzamelen,
zowel op toegestane als op verboden wijze, terwijl zij vergeten dat het een toevertrouwde
verantwoordelijkheid is en dat er op de Dag des Oordeels verantwoording over wordt afgelegd. De
Profeet (4) zei: “De voeten van een dienaar zullen op de Dag der Opstanding niet wijken totdat
hij over vier zaken wordt ondervraagd... en over zijn rijkdom: hoe hij het heeft verworven en
waaraan hij het heeft uitgegeven”

(Overgeleverd door at-Tirmidhi).

Wees dus op uw hoede — moge Allah u genadig zijn — dat rijkdom geen oorzaak wordt van uw
ongeluk, maar maak het tot een oorzaak van uw geluk en succes. Weet dat Allah het levensonderhoud
verruimt voor wie Hij wil en het beperkt voor wie Hij wil, en dat Hij zowel de rijke als de arme op
gelijke wijze beproeft.

Gedenk het woord van Allah, de Verhevene: {\Welvaart en kinderen zijn een sieraad van het leven
van deze wereld. Maar goede oprechte daden in het Aangezicht van jullie Heer zijn beter wat
betreft de beloning en wat betreft hoop} (soerat al-kanf: 46).

Rijkdom vergaat en gaat voorbij, maar wat je op de Weg van Allah hebt uitgegeven blijft bestaan.

Als geld in de hand is van een rechtschapen dienaar en besteed wordt in gehoorzaamheid aan Allah,
dan is het een zegen en een bron van voorspoed, en een middel tot het paradijs, maar als het wordt
gebruikt voor het verbodene, voor verspilling of voor gierigheid, dan wordt het een ramp voor zijn
eigenaar en een oorzaak van zijn ondergang in zowel dit leven als het hiernamaals.

Gebruik daarom, de zegen van rijkdom voor goedheid en weldadigheid, en zoek er het aangezicht van
Allah mee. Weet dat de beste uitgave diegene is die aan jezelf en je gezin wordt besteed, vervolgens
aan de behoeftigen en armen. Al dit goede wordt bij Allah bewaard voor de Dag waarop noch rijkdom
noch kinderen baten, behalve voor wie tot Allah komt met een zuiver hart.

O Allah, laat ons genoegen nemen met Uw toegestane zaken in plaats van Uw verboden zaken, en
verrijk ons door Uw gunst zodat wij niemand anders nodig hebben dan U.
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