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O gelovigen, het Boek van Allah () leidt naar wat het meest rechtvaardig is. Het is een plicht voor
iedere moslim om met de Koran om te gaan in recitatie, overdenking, leiding en toepassing. De Edele
Koran beschrijft het leven en de mensen, onthult de aard van de zielen en de wetten van het universum.
In de Edele Koran is de leiding naar de twee wegen (het goede en het slechte) en een beschrijving van
de toestanden van de gescheidenen. De Koran beveelt, verbiedt, onderwijst en voedt op; hij
waarschuwt en herinnert - alles om te leiden naar wat het meest rechtvaardig is.

Toen de Moeder der Gelovigen ‘Aïsha (moge Allah tevreden met haar zijn) werd gevraagd naar het
karakter van de Profeet (), zei zij: “Zijn karakter was de Koran” (overgeleverd door Moslim).
Daarna reciteerde zij: Voorspoedig zijn de gelovigen. (in Allah en Zijn Boodschapper doordat zij handelen naar
Zijn geboden en wegblijven van Zijn verboden) (1) (Dit zijn) degenen die hun gebeden in volle ernst en totale
onderwerping verrichten (waardoor hun harten tot rust komen). (2) En degenen die zich van het
oppervlakkige gesprek afkeren.(3) En degenen die de Zakaat betalen (4) En degenen die hun
kuisheid behoeden (5) Behalve voor hun vrouwen of wat hun rechterhand bezit, dan worden zij
niet verweten (6)… (tot en met vers 11, Soerat Al-Moeminoen 1–11).

Dit is een moment van bezinning bij het Boek van Allah de Verhevene over het gedrag van de
gelovigen en de kenmerken van de dienaren van de Barmhartige: eigenschappen van fundamenteel
geloof, plichten van de ziel en rechten van de samenleving. Het zijn verheven eigenschappen en nobele
kenmerken waarnaar de bezitters van vast geloof en zekere overtuiging streven.

Zij vragen Allah de Almachtige om hulp en worden niet machteloos, want Allah schenkt hulp naar de
maat van de last en geeft succes naar de mate van de vastberadenheid.
Allah, de Verhevene, zegt: En wat betreft degenen die hard voor Ons streven, Wij zullen hen
zeker naar Onze Paden leiden. En waarlijk, Allah is zeker met de weldoeners
(Soerat Al-Ankabout: 69)
Het zijn eigenschappen die de harten zuiveren, de zielen louteren, de gewetens reinigen en beschermen
tegen afwijking en corruptie.
De eerste van deze eigenschappen heeft betrekking op henzelf en hun relatie met Allah (): zij zijn de
gelovigen, de mensen van zuivere eenheid, die geen andere god naast Allah aanroepen.

Hun meest zichtbare kenmerk is het gebed:
zij zijn standvastig in hun gebeden, onderhouden deze en zijn daarin nederig - met onderwerping,
herinnering, nederigheid, vrees en ontzag.
Allah () zegt: Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die als Allah genoemd wordt, vrees
voelen in hun hart en als Zijn Verzen voor hen gereciteerd worden laten zij hun geloof
toenemen; en zij leggen hun vertrouwen in hun Heer (Soerat Al-Anfaal: 2)
Zij staan in aanbidding en toewijding; hun nachten zijn gevuld met nachtgebed en smeekbeden om
vergeving, hun ledematen vervuld van vrees voor Allah en Zijn bestraffing - vanwege hun diepe geloof
en nauwkeurige bevestiging van de waarheid.
Allah () zegt: En degenen die zeggen: “Onze Heer! Behoed ons van de bestraffing van de Hel.”
Waarlijk! Haar bestraffing is een voortdurende bestraffing (Soerat Al-Foerqaan: 65)

De ware gelovige verwezenlijkt de zuivere eenheid van Allh de Verhevene, onderhoudt het gebed met
zijn nederigheid en pilaren, siert zich met eerlijkheid en betrouwbaarheid, en mijdt de verdorvenheden
en slechte daden.
De Profeet () zei: “De moslim is hij van wie de moslims veilig zijn voor zijn tong en zijn hand;
en de gelovige is hij bij wie de mensen veilig zijn wat betreft hun bloed en hun bezittingen”
(overgeleverd door at-Tirmidhi en an-Nasa’i).
O Allah, maak ons onder Uw oprechte, gelovige dienaren, geef ons succes om te handelen naar Uw
Boek en de soenna van Uw Profeet, vergeef ons, onze ouders en alle moslims.
Moge Allah mij en jullie tot hen rekenen, onze daden en jullie daden verbeteren, onze zielen en jullie
zielen zuiveren.
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