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Het Goede Leven

Beste Broeders en zusters,
Het goede en gelukkige leven in deze wereld is een wens die alle mensen voortdurend nastreven,
vooral in onze tijd waarin zorgen, verdriet en onrust zijn toegenomen; waarin beproevingen en
verleidingen talrijk zijn geworden, haat en vijandschap zijn verspreid, rampen de mensen hebben
getroffen en zij in vele richtingen zijn verdwaald.
Maar wat betekent eigenlijk het goede leven?
ledereen stelt zich dat anders voor, afhankelijk van zijn verlangens:
De arme denkt dat het goede leven betekent rijk te worden en van zijn armoede verlost te zijn.
De zieke denkt dat het is om genezen te worden.
De onwetende denkt dat het is om kennis te verkrijgen.
De kinderloze denkt dat het is om kinderen te krijgen.
Maar laten we eerlijk zijn: Leven alle rijken, machthebbers en hooggeplaatsten werkelijk een goed
leven?
Zijn allen die gezond zijn werkelijk gelukkig?
Zijn alle geleerden tevreden met hun kennis?
Zijn alle ouders gelukkig met hun kinderen?
Het antwoord is: nee. Velen van hen leven een leven vol onrust, verdriet en ontevredenheid.
Dus, wat is dat goede leven werkelijk? En hoe bereiken we het?
Allah de Verhevene zegt in de Koran: {Wie goede daden verricht, man of vrouw, en gelovig is, hem
zullen Wij zeker een goed leven doen beleven} (soerat An-Nahi: 97)
In dit vers belooft Allah een goed leven aan degene die gelooft en goede daden verricht - zowel in dit
leven als in het hiernamaals.
Maar let op: een daad is slechts goed en aanvaard als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

1. Oprechtheid voor Allah.

2. Navolging van de Profeet Mohammed ().
In een heilige overlevering zegt Allah (4): “Ik ben de Meest Onafhankelijke van alle deelgenoten.
Wie een daad verricht waarbij hij een ander naast Mij bedoelt, Ik laat hem en zijn afgoderij in
de steek” (Overgeleverd door Moslim)
En de Profeet () zei: “Wie iets toevoegt aan onze zaak dat er niet bij hoort, dat is verworpen”
(Overgeleverd door al-Buchari en Aisha - moge Allah tevreden met haar zijn)
Daarom is geloof, naast goede daden, onmisbaar. Samen brengen zij de mens rust, tevredenheid en het
ware goede leven.
Allah (#£) zegt ook: €En degenen die geloven en goede daden verrichten en geloven in wat aan
Mohammed is neergezonden, dat de waarheid is van hun Heer, Hij zal hun zonden uitwissen en
hun toestand verbeteren} (soerat Mohammed: 2)

Beste moslims,

Een mens voelt zich al op zijn gemak wanneer hij gezelschap heeft van een geliefd persoon, terwijl die
persoon slechts een beperkt schepsel is. Hoe zal het dan zijn als zijn gezelschap is met de Heer der
Werelden?

Imam Ibn al-Qayyim - moge Allah hem genadig zijn - zei: “In het hart is een leegte die alleen
gevuld kan worden door zich tot Allah te wenden; een eenzaamheid die slechts verdwijnt door
met Hem vertrouwd te zijn in afzondering; een verdriet dat slechts verdwijnt door de vreugde

van Zijn kennis en oprechtheid in omgang met Hem”
(Madarij as-Salikin, deel 3, p. 154)

Het goede leven in de islam is geen onmogelijke of moeilijke zaak. Vele vromen hebben het werkelijk
ervaren, en toen zij de zoetheid ervan proefden, zeiden zij:

“De mensen van deze wereld zijn uit de wereld gegaan zonder de beste smaak erin te hebben
geproefd.” Men vroeg: “Wat is dat?” Hij zei: “De kennis van Allah” (malik ibn Dinar)
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Beste gelovigen,

Het goede leven bestaat niet uit lekker eten of drinken, noch uit mooie kleding of luxe, maar wel uit de
nabijheid van Allah.
De ware vernedering, ellende en ongeluk liggen juist in het zich afkeren van Allah en Zijn religie.

Allah (%) zegt: “Wie zich afkeert van Mijn vermaning, voor hem zal er een benauwd leven zijn”
(Soera Ta-Ha: 124)
Streef daarom naar dat goede leven - door geloof, oprechte daden, vertrouwen op Allah, een goed

vermoeden van Hem en tevredenheid met Zijn besluit.

O Allah, maak ons tot Uw oprechte dienaren die een goed leven leiden door geloof, en die sterven in

staat van islam en weldoening.
O Allah, verbeter de toestand van de moslims overal ter wereld, verenig hun harten op de waarheid en

bescherm hen tegen beproevingen, openlijk en verborgen.
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