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Het onderwerp van berouw (at-tawbah) is van groot belang, en wij hebben er allemaal, zonder
uitzondering, voortdurend behoefte aan. Wat het belang van berouw aantoont, is dat Allah de
Verhevene het bevel tot berouw niet enkel tot de ongelovigen, de zondaars of de onrechtplegers heeft
gericht, maar ook tot de gelovigen. Hij () zegt in de Koran: En keer jullie allen in berouw tot
Allah, O gelovige, opdat jullie zullen slagen (Soerat an-Noer: 31)

Zijn bevel aan alle gelovigen om berouw te tonen is een aanwijzing dat geen enkele gelovige vrij is
van zonden - de één heeft er weinig, de ander veel.
Overgeleverd van Aboe Hoeraira () dat de Profeet () zei: “Wanneer een gelovige een zonde
begaat, verschijnt er een zwarte vlek op zijn hart. Als hij berouw toont, afstand neemt en
vergeving vraagt, wordt zijn hart weer gezuiverd. Maar als hij doorgaat (met zondigen), dan neemt
de vlek toe totdat zijn hart geheel bedekt is. Dat is de bedekking waar Allah () in Zijn Boek
naar verwijst: Nee! Wat zij plachten te doen heeft zelfs hun harten bedekt (Soerat al-Moetaffifien: 14),
(overgeleverd door at-Tirmidhi en Ibn Maajah).
En hij () zei ook: “Elke zoon van Adam maakt fouten, en de besten onder de foutenmakers zijn
degenen die berouw tonen” (Overgeleverd door at-Tirmidhi)

Geen enkel mens is vrij van fouten, want de mens is zwak geschapen. Maar uit Allah’s
wijdomvattende barmhartigheid heeft Hij de deur van berouw voor Zijn dienaren geopend, opdat Hij
hun zonden zal wissen en hun tekortkomingen zal vergeven.
Als Allah de Almachtige had gewild, had Hij ons als engelen kunnen scheppen die nooit zondigen,
maar Hij heeft ons als mensen geschapen die fouten maken, vergeving vragen en terugkeren tot Hem,
zodat Hij ons kan vergeven.
De Profeet () zei: “Bij Hem in Wiens hand mijn ziel is, als jullie niet zouden zondigen, dan zou
Allah jullie wegnemen en een volk brengen dat zondigt, vergeving vraagt aan Allah en dan
vergeeft Hij hun” (Overgeleverd door Moslim)

Berouw is de poort van hoop en het pad naar succes. Het is de weg van de rechtschapenen, van de
profeten en van anderen. Toen Adam (vrede zij met hem) en zijn vrouw van de boom aten, zeiden zij:
O Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan. Als U ons niet vergeeft en ons Uw genade niet
schenkt, dan zullen wij zeker tot de verliezers behoren (Soerat al-A’raaf: 23)

Daarna aanvaardde Allah de Verhevene hun berouw, zoals Hij () zegt: Toen ontving Adam van
zijn Heer (nieuwe) woorden. Daarop aanvaardde Hij zijn berouw. Waarlijk, Hij is Degene Die
vergeeft, de Genadevolle (Soerat al-Baqarah: 37)

Onze geliefde Profeet () onderwees ons om veelvuldig berouw te tonen en vergiffenis te vragen.
Hij () zei: “Bij Allah, ik vraag Allah dagelijks meer dan zeventig keer om vergeving en ik toon
berouw tot Hem” (Overgeleverd door al-Bukhari)

Wie oprecht berouw toont, diens berouw zal Allah aanvaarden en Hij zal al zijn zonden vergeven.
Allah () zegt: Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoop niet
aan de Genade van Allah, waarlijk Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de
Vergevingsgezinde, de Barmhartige (Soerat az-Zoemar: 53)

Een zondaar mag zijn zonden dus niet als te groot beschouwen en de hoop op Allah’s barmhartigheid
verliezen. Integendeel, hij moet een goed vermoeden hebben van zijn Heer.
Allah () zegt in een heilige overlevering: “Ik ben zoals Mijn dienaar over Mij denkt.”
(Overgeleverd door al-Bukhari)

O, gelovigen:
De voorwaarden voor oprecht berouw (at-tawbah an-nasooh) zijn vier:

1. Onmiddellijk stoppen met de zonde. Berouw is niet geldig zolang men in zonde volhardt.
2. Spijt hebben over wat men in het verleden heeft gedaan. De Profeet () zei: “Spijt is (zelf)

berouw” (Overgeleverd door Ahmad)

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 251024

Het oprechte berouw
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3. Een vast voornemen hebben om niet terug te keren naar de zonde. Dit is het ware, oprechte

berouw waarover Allah () zegt: O jullie die geloven, keer jullie in oprecht berouw tot
Allah…. (Soerat at-Tahrim: 8)

4. Rechten van mensen teruggeven als de zonde betrekking heeft op andermans rechten.
De Profeet () zei: “Wie een onrecht heeft begaan tegenover zijn broeder - hetzij in eer of
iets anders - laat hem het vandaag rechtzetten, voordat er geen dinar of dirham meer is.
Want als hij goede daden heeft, zal er van zijn goede daden genomen worden naar de
mate van zijn onrecht; en als hij geen goede daden heeft, zullen de slechte daden van zijn
broeder op hem worden gelegd” (Overgeleverd door al-Bukhari)

Wie berouw toont, tot hem zal Allah de Almachtige zich wenden; wie oprecht tot Allah de Verhevene
komt, die zal Allah de Almachtige volledig aanvaarden.
Haast jullie dus met berouw vóór de dood, en met vergiffenis vóór het te laat is.

O Allah, U die het berouw aanvaardt en barmhartig is, schenk ons een oprecht berouw waarmee U
onze zonden wist en onze slechte daden in goede verandert.
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